
 

 

    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

02 november   Voorganger: Ds. F. Schipper 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Intochtslied staande 121:1,4  Ik sla mijn ogen op en zie 

 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Bemoediging en groet  staande 

 

Als drempelgebed lezen we gezamenlijk Lied 298 staande 

 

Eeuwige, onze God, 

wij die U nooit hebben gezien, 

zie ons hier staan. 

Wij die van U hebben gehoord, 



 

 

hoor Gij ons aan. 

Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

wees onze hulp, 

en dat Gij alles hebt gemaakt, 

maak alles nieuw, 

en dat Gij ons bij name kent, 

leer ons U kennen. 

Die Bron van Leven wordt genoemd, 

doe ons weer leven. 

Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

wees hier aanwezig. 

 

Gebed verootmoediging en ontferming 

 na elk van de drie gebedsintenties zingen we 

 

Lied 301a  Heer, ontferm U 

 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

Lied 302  God in den hoog’ alleen zij eer 

 

God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 

 

U, Vader, U aanbidden wij, 

wij zingen U ter ere; 

onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze koning. 

 



 

 

O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 

Gij hebt ons van de toorn bevrijd 

en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, 

erbarm u over allen. 

 

O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet 

in Jezus’ dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, 

blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 

 

Onderricht 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing   Lucas 16:19-31 NBV21 

 

Lied 146:2,3,4 Reken niet op mensenwaarde 

 

Reken niet op mensenwaarde, 

want bij mensen is geen baat. 

Aarde wordt een mens tot aarde, 

als zijn adem uit hem gaat. 

Ligt niet alles wat hij wil 

met zijn laatste adem stil? 

 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. 



 

 

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 

aan verdrukten recht gericht. 

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 

blinden geeft Hij het gezicht. 

Hij geeft de gebukten moed 

en heeft lief wie zijn wil doet. 

 

Prediking 

 

Lied 725  Gij boden rond Gods troon 

Gij boden rond Gods troon, 

die van zijn aangezicht 

de weerglans verder draagt 

op vleugels van het licht, 

draag met uw stem 

ons mensenlied 

opdat het zingt 

alleen voor Hem! 

 

O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan 

en alle strijd voorbij 

nu rond uw koning staan, 

uw grote koor 

in ’t zoete licht 

van zijn gezicht 

zingt ons nu voor! 

 

Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt 

naar ’t nieuw Jeruzalem. 

Hef dan het hoofd 

en leef voorgoed 

haar tegemoet. 

God zij geloofd. 

 

 

 



 

 

Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de naam; 

met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind  

mijn leven lang 

vol van gezang 

om Hem mag zijn! 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Geloofsbelijdenis staande 

 

Lied staande  705:1  Ere zij aan God 

 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Lied staande 657  Zolang wij ademhalen 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

 

 



 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen staande 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 



 

 

Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Mevr. Muskee, Sportlaan, is voor revalidatie naar de Bleerinck in Emmen. 

Ogenomen in het Scheperziekenhuis, dhr. J. Hilberts, wijkstraat. 

We denken aan ieder die het moeilijk heeft, ziek is of op een andere manier de 

zwaarte van het leven voelt. Daarom bidden wij een gebed van Valer Deschat 

(uit: Groot Gebedenboek): 
 

Heer God,  

geef ons moed om steeds verder te gaan 

ook al zijn niet alle uren vol van onbevangen vreugde. 
 

Als tegenslag en pijn, zwaarmoedigheid en rouw  

ons deel zijn, leer ons dan, Heer, die pijn te verwerken en 

de kracht te verzamelen om niet ten onder te gaan. 
 

Laat ons vertrouwen, Heer, dat uw licht altijd 

de duisternis van ons hart zal verdrijven, 

zodat we het leven weer kunnen liefhebben. 

 
Géén open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdag 4 november ben ik niet aanwezig en is er dus geen open inloop bij mij 

in de consistorie van de Zuiderkerk.  
 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. G. Meiringh, Sportlaan. 
 

Kerkasiel Kampen 

Een groep gemeenteleden gaat op 4 november van 18.00 tot 20.00 uur  

weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in Kampen. 

Wilt u ook mee, geef u dan op bij Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 

 

Mantelzorgdienst op zondag 9 november 

Maandag 10 november is de dag van de mantelzorg. De dag van de 

Mantelzorg is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het soms 

zware werk van mantelzorgers. In de gemeente Emmen is er de week van de 

mantelzorg. 



 

 

De week van de mantelzorg start in de Zuiderkerk met een mantelzorgdienst. 

Het thema is ‘We zien jou’.  Boaz zag Ruth als een behulpzame vrouw die 

voor haar schoonmoeder zorgde, daarom liet hij aren op de akker vallen om 

haar te beschermen en te helpen. Net als in voorgaande jaren wordt er na 

afloop kaartjes uitgedeeld die u naar een mantelzorger kunt brengen. 

 

Schoendoosactie 2025 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot 

een kostbaar geschenk.  

Voor verdere informatie zie Zuiderklanken 

Diaconieën Kerken met Vaart  

 

Kaarsje branden op zondag 2 november. 

Vandaag is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk. 

Het laten zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest en nog is.  

Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig ritueel. 

Het is stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer verbonden te 

zijn met diegene die een lege plek heeft achtergelaten.   

Vandaag zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam 

gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te branden.  

Dit kan tussen 17.00 en 20.00  uur. U kunt dit in alle rust doen.  

Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan 

kan dat natuurlijk ook.      

U bent van harte welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hulp gezocht…… 

Vele handen maken licht werk. Deze uitspraak geldt zeker ook wanneer de 

kerk en de bijgebouwen een extra schoonmaakbeurt moeten hebben. 

Jaarlijks doen we dit in de week voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Dit jaar is dit gepland op dinsdagmorgen 18 november vanaf 09.00 uur. 

Jolanda Wesseling, zij maakt wekelijks de kerk en bijgebouwen schoon, is dan 

ook aanwezig. 

Het zou fijn zijn als een flink aantal mensen kunnen helpen. 

De klus is dan sneller geklaard en het is nog gezellig ook. 

Natuurlijk is er ook tijd voor een kopje koffie en thee. 

Doe je mee?   

 

Geef het dan even door aan Jolanda Wesseling, tel. 551942 of aan Ginus 

Oostingh, tel. 555711 of 06 53570349 

 

Al vast bedankt namens de taakgroep beheer  

 

            Aktie Kerkbalans 

Geef vandaag 

voor de kerk  

van morgen 

 

De taakgroep beheer is zich inmiddels al weer aan het oriënteren op  

Kerkbalans 2026. U zult wellicht zeggen: Nu al??  

Maar voor we het weten is het jaar 2025 al weer voorbij. 

Wat betreft Kerkbalans van dit jaar vraagt de taakgroep u, indien u hebt toegezegd 

zelf een bedrag over te schrijven, te controleren of u deze bijdrage al heeft 

overgemaakt.  

Mocht dit nog niet het geval zijn dan vragen we u dit alsnog z.s.m. te willen doen. 

Waarvoor onze dank.  

Op dit moment is ongeveer € 7000,- aan toezeggingen nog niet binnen. 

U zult begrijpen dat we dit geld uitstekend kunnen gebruiken! 

Heeft u een automatische incasso afgegeven, dan hoeft u verder geen actie te 

ondernemen. 

 

Het bankrekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt overmaken is: 

NL67RABO 0373 725 396 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuw 

Amsterdam/Veenoord 

Onder vermelding van: Kerkbalans 2025 



 

 

Samen op zoek 

Op zondag 9 november willen we een “Samen op zoek” avond houden in de 

zaal achter de kerk.  

Op deze avond gaan we een interview bekijken en beluisteren die Tijs van den 

Brink heeft met de Belgische psycholoog en schrijver Dirk de Wachter in het 

programma: Adieu God. 

Hij ziet de mens als een spiritueel wezen. De ontkerkelijking heeft volgens 

hem geleid tot spirituele leegte. Zelf was hij tot op volwassen leeftijd een 

trouwe kerkganger.  

Zijn geloof in een persoonlijke God raakte hij kwijt, maar aan de boodschap 

van Jezus heeft hij vastgehouden en tegen de katholieke kerk heeft hij zich 

nooit afgezet. 

Sinds een paar jaar heeft hij kanker en voelt hij de dood in zijn nek hijgen. 

In momenten van wanhoop voelde hij niet de behoefte om zich tot God te 

richten. 

Voor degenen die dit van te voren al wil bekijken dan kan dat via de link:  

https://npo.nl/start/serie/adieu-god/seizoen-14/dirk-de-wachter_2/afspelen 

Na het bekijken en beluisteren van de uitzending kunnen we dan hierover in 

gesprek gaan. 

Om 18.30 uur is de zaal open en wordt u verwelkomd met koffie of thee. 

Om 19.00 uur beginnen we en de avond zal ongeveer een uur duren. 

Als u denkt dit is ook iets voor mij dan bent u van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Derk Vegter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filmavond in de Zuiderkerk 

Zoals in de folder van Kerken met Vaart van dit seizoen staat vermeld, is er op  

woensdag 12 november a.s. een filmavond in de Zuiderkerk te Nieuw 

Amsterdam. 

Deze avond zal de film Paradise Now worden vertoond. 

Vanaf 19.00 uur:  Inloop met koffie/thee.  

Om 19.30 gaan we samen de film bekijken. Deze duurt ongeveer 90 minuten. 

Na afloop willen we nog een moment met elkaar in gesprek gaan over deze 

film. Iedereen is van harte welkom!!! 

 

Een korte inhoud: 

Paradise Now is een dramafilm uit 2005 onder regie van de Nederlands-

Palestijnse Hany Abu-Assad, over twee Palestijnse jongens die zich op een 

zelfmoordaanslag in Israël voorbereiden. De film werd genomineerd voor de 

Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Daarnaast werden er meer dan tien 

andere prijzen daadwerkelijk aan Paradise Now toegekend.  

 

Het verhaal 

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de 

afloop van het verhaal. 

De Palestijnse vrienden Said en Khaled werken samen bij een bouwvallige 

autogarage in Nablus. Beiden zijn erg onder de indruk van de mooie Frans-

Marokkaanse Suha Azzam, die regelmatig haar auto komt brengen en ophalen. 

Met name Said is erg gecharmeerd van haar en zij vindt hem ook aardig. Hij 

besluit haar niettemin uit zijn hoofd te zetten wanneer Jamal hem komt 

spreken. Hij is de rechterhand van Abu-Karem het brein achter een netwerk 

dat door middel van zelfmoordaanslagen strijd voert tegen Israël. Er staat een 

nieuwe aanval op de planning ter vergelding van enkele eerder omgekomen 

Palestijnen. Said en Khaled zijn de uitverkorenen om zichzelf hierin met 

bomvesten om op te blazen te midden van zo veel mogelijk Israëlische 

politieagenten en soldaten in Tel Aviv. Zij hebben zich hier eerder beschikbaar 

voor gesteld. 

 

Naarmate het snel dichterbij komende moment van de aanslag nadert, vraagt 

Said zich af of dit wel de manier is. Khaled daarentegen is overtuigd van de 

juistheid van zijn missie. Hij gaat liever dood dan dat hij accepteert 

minderwaardig te zijn, zoals Israël de Palestijnen naar zijn gevoel behandelt. 

Hij ziet het martelaarschap als zijn enige andere mogelijkheid. Naar zijn 



 

 

overtuiging zal God in de hemel wel de kwaden van de rechtschapenen 

scheiden. 

 

De film geeft een waardig inzicht in het dagelijks leven van gewone mensen in 

hopeloze omstandigheden. Het geeft legitieme redenen voor het tegenwerken 

van onderdrukking, maar biedt geen excuus voor het doden van anderen. 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 5 november zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en 

thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 

uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 

5 november: Dankdagdienst in Erica, aanvang 19.00 uur. 

 

Zondag 9 november 

Voorganger: Ds. G. W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

